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Oorlogsslachtoffer Henk Erven 
 

Henricus Cornelis Erven werd op 7 februari 1930 geboren op de 
boerderij van zijn ouders in de Krukkerd in Oirschot, toen E 25 
nu Krukkerd 3. Hij is de oudste zoon van Hendrikus (Driekske) 
Erven en Gerardina Adriana (Jaont) van den Hout. De 
overgrootouders van Henk zijn Jan Erven en Adriana van 
Eenetten. Zij trouwden op 23 mei 1857 en gaan in de Krukkerd 
wonen. Zijn grootouders zijn Hendrikus Erven en Cornelia van 
Berendonk. 
Na de lagere school gaat Henk naar de Apostolische School, 
Sint-Theresia van de paters Assumptionisten in Boxtel 
(Stapelen), waar jongens van 12 tot 14 jaar werden opgenomen, 
die het ernstige verlangen hadden om priester-kloosterling in 
de Congregatie te worden. 
Mensen die hem goed gekend hebben vertelden dat hij op de 
stal van appelkistjes een altaartje maakte, anderen konden zijn 
misdienaar zijn. Van Pastoor Jan van Gestel had hij priesterkle-
ding gekregen en een pepermuntje diende als hostie. 
Tijdens de oorlog verbleven er 2 onderduikers bij de familie 
Erven in de Krukkerd. Eén kwam uit Vught, de andere uit Tilburg. 

De man uit Vught was eerder tewerk gesteld in Berlijn. Tijdens verlof is hij niet meer naar Berlijn 
teruggekeerd en hier ondergedoken. Met hem en zijn familie bestaan nog steeds goede contacten. 
Door het contact met de man uit Tilburg was Henk op zondag 5 november 1944 in Tilburg. Om 
van het vuurwerk te genieten dat werd afgestoken ter gelegenheid van de bevrijding, beklom hij 
met meerdere mensen de toren van de Sint-Josephkerk (Heuvelse kerk). Deze was vrijgegeven 
door de geallieerden. Boven in de toren opende hij een deur die op een kier stond. Aan de andere 
kant van de deur was een explosief bevestigd dat tot ontploffing kwam. Sommigen spreken van 
een mijn, anderen van een booby-trap of bom. Hij was op slag dood door een grote schedelwond, 
de anderen hebben het overleefd, allen waren in shock. Het slechte nieuws kwam pastoor Jan van 
Gestel daags daarna in de Krukkerd meedelen. Vader Erven was aan het melken, moeder lag in 
bed vanwege de geboorte van een dochter op Bevrijdingsdag 24 oktober. 
Van het gebeuren in de toren van de Sint-Josephkerk zijn meerdere beschrijvingen gemaakt. In 
een verslag gemaakt van de bevrijding schrijft een kapitein der infanterie over een valstrikmijn, 
die het leven eist van een verkenner. Onder leiding van een kapelaan was een groepje jongens 
naar boven gegaan. Anderen zeggen dat hij de deur voor een geestelijke open deed. Zijn moeder 
heeft tot op hoge leeftijd dit voorval tot in den treure verteld aan iedereen die maar luisteren 
wilde. 
Henk werd opgebaard in het huis van zijn opa, Cornelis van den Hout, die met een zoon op het 
adres (nu) Spoordonkseweg 98 woonde. Vanwege de slechte weg naar de Krukkerd werd 
hiervoor gekozen. Henk werd begraven op het parochiekerkhof in Spoordonk. 
Er zijn 2 verschillende bidprentjes gemaakt. De familie heeft altijd het prentje met foto in bezit 
gehad. Enkele jaren terug hebben wij op een devotionaliabeurs in Waalre het andere prentje 
gevonden. Het bestaan daarvan was ons niet bekend. De mevrouw die het prentje te koop 
aanbood, zei meteen, neem het maar mee. Anders zou het 75 cent gekost hebben. Het schijnt dat 
de Paters uit Boxtel dat prentje uitgegeven hebben. 
Zoals gezegd is op Bevrijdingsdag 24 oktober een zusje van Henk geboren. Die nacht is de 
buurman, Jan v d Hamsvoort, in Oirschot turp dokter Hagemeijer gaan halen. Men zegt dat Jan die 
nacht zijn grijze haren heeft gekregen. Het zusje (Mien)werd naar Koningin Wilhelmina 
genoemd? Die dag is de baby gedoopt in de kerk van Spoordonk. De Oirschotse zusters 
Karmelietessen waren geëvacueerd in de kerk/pastorie van Spoordonk en kwamen allemaal 
kijken naar de doopplechtigheid.  
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In het gezin Erven zijn tussen 1929 en 1948, 11 kinderen geboren ( 2 zonen en 9 dochters ) 
waarvan er een op 1 jarige leeftijd en een ander op 3 jarige leeftijd zijn overleden. 
In een raam van de kapel van de H Eik zijn de namen van de ( Oirschotse en Beerse ) slachtoffers 
van de oorlog aangebracht, waaronder ook die van Henk. Omdat zijn broer en zussen op leeftijd 
beginnen te geraken, hebben wij contact gezocht met de Oorlogs Graven Stichting met het verzoek 
om evt. overplaatsing van Henk naar hun ereveld in Loenen op de Veluwe . Inmiddels hebben wij 
van OGB bericht gehad (22december 2012) dat het verzoek werd afgewezen. Henk is wel een 
slachtoffer van de oorlog, maar daarom voor hen nog geen oorlogsslachtoffer.  
Ondertussen is het graf van Henk in Spoordonk geruimd. 

 
P.S.  
De naam van Erven, moet zijn Erven. 

 
 
Oirschot, 22-11-2022 Annie en Bert Smits. 


